
Aanvullende informatie bij inschrijvingsformulier  

 

Kosten voor de reis:  

De kosten (los van de in het aanmeldformulier genoemde extra opties) van deze reis zijn 

opgedeeld in twee delen:  

- 1095 euro p.p. voor accommodatie, vervoer en begeleiding van de Bedoeïenen in Egypte 

- 595 euro p.p. voor organisatie, coaching en begeleiding van Inside Nature (inclusief BTW 

voor particulieren, excl. BTW voor bedrijven). 

Totaal: 1690 euro p.p. 

 

Exclusief: 

* Vliegtickets (retour Brussel/Amsterdam/Dusseldorf- Cairo vanaf 350 euro pp) 

* Visum (te verkrijgen bij aankomst op het vliegveld van Cairo) a 25 euro 

* Kosten voor extra uitstappen die niet opgenomen zijn in het programma, verlengingen van 

de reis en souvenirs.  

* Eventuele toeslag 1 persoonskamer: 120 euro p.p. voor alle hotelovernachtingen samen. 

* Reis en/of annuleringsverzekering (we adviseren je hier graag over) 

* Fooien** 

 
** Het is in Egypte gebruikelijk om aan het einde van de woestijnreis een fooi te geven aan de bedoeïenen die 

ons hebben begeleid. Indicatie 50 tot 70 euro, maar je bent daarin helemaal vrij. Hou in je gedachte dat de 

bedoeïenen nooit van tevoren weten wanneer zij opnieuw werk hebben. Fooien en salaris worden over het jaar 

én over de families verdeeld. Er is geen enkele vorm van sociale voorzieningen, pensioen of ziekenfonds. 

De fooien voor bus, taxi en hotel tijdens de groepsreis zijn inbegrepen in de kostprijs voor de reis.  

 

Betaling:  

Je plekje voor deze reis is officieel gereserveerd bij een betaling van 595 euro p.p. 
(inclusief BTW voor particulieren, excl. BTW voor bedrijven) op rekeningnummer: BE83 
9733 8264 3715 op naam van Inside Nature, Charlotte Henning. Houte 14, 9860 
Balegem.  

Wil je hierover een factuur ontvangen? Vul dan zeker al je (zakelijk) gegevens in op het 
inschrijfformulier.  

De overige kosten voor 10 daagse reis: accommodatie, vervoer en eten in Egypte van 1095 

euro p.p. betaal je rechtstreeks aan de bedoeïenen ter plekke. Door te reizen met de lokale 

bedoeïenen steun je hun manier van leven en hun gezinnen en komt je geld direct op de 

juiste plek terecht.  

Betaling is bij voorkeur cash of je kunt het geld overschrijven naar onze Egyptische 

bankrekening (De extra kosten voor overschrijving naar het buitenland zijn voor jouw 

rekening). Indien je hiervoor kiest neem dan even contact met ons op via 

contact@insidenatureadventures.com 

Wens je een betaalbewijs of Egyptische factuur van je reis en accommodatie kosten ter 

plaatse? Laat ons dit dan even op voorhand weten.    

 



Je inschrijving is definitief zodra  je het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend 

terugstuurt en je het voorschot bedrag hebt betaald.  

 

Annuleringsvoorwaarden:  

Annuleer je zelf je deelname, dan dient dat schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Post- of 

email datum geldt als annuleringsdatum. 

● Bij annulering tot 60 dagen voor aanvang van de trip geldt 100 euro p.p.  als 

annuleringskosten.  

● Van 60 dagen tot 30 dagen voor vertrek: 50 % van het voorschotbedrag/ de bijdrage 

aan Inside Nature.  

● Daarna dient het totale voorschotbedrag (in de vorm van de bijdrage aan Inside 

Nature) betaald te worden en is geen restitutie meer mogelijk 

● Vind je zélf een vervanger, dan rekenen we slechts de administratiekosten van 100 

euro. 

● Indien je helemaal niet annuleert, ben je het totale bedrag verschuldigd. 

De reiziger boekt zijn/haar vliegtuigreis autonoom. Jij bent dus zelf verantwoordelijk voor de 

heen- en terugvlucht. Dus let ook op de eventuele annuleringsvoorwaarden bij het boeken 

van je vliegticket.  

Annulering door Inside Nature:  

Wij hebben net zoveel zin als jullie in deze reis. Maar behouden ons ten allen tijde het recht 

voor om een trip te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn. Wacht dus met 

het boeken van je vliegtickets totdat de reis definitief door kan gaan en er voldoende 

aanmeldingen zijn. Wanneer de begeleider door ziekte of overmacht onbeschikbaar is, 

zoeken we in overleg naar een geschikte vervanging. Wanneer we ons toch genoodzaakt 

zien een programma te annuleren, word je hiervan op de hoogte gebracht en betalen wij het 

door jou aan ons betaalde bedrag terug, zonder extra schadevergoeding. 

Weersvoorspelling:  

De herfst/ winterperiode is een heerlijke tijd om in Egypte te reizen, overdag is het 
warm, zoals bij ons op een mooie lentedag en ‘s avonds koelt het af, zeker in de woestijn.  

De temperaturen zijn in de winter gemiddeld tussen de 5 graden (s nachts) en 20 tot 25 
graden (overdag).  

Visum en paspoort: 

Op voorhand een visum regelen mag, maar is echt niet nodig en veel duurder. De 
visumsticker voor in je paspoort/reispas kun je snel en makkelijk kopen op het vliegveld bij 
een van de wisselkantoortjes voordat je in de rij van de paspoortcontrole stapt. Kosten: 25 
euro.  

Let wel op dat je paspoort nog 6 maanden geldig moet zijn na de datum van de 
terugvlucht.  

Voor Nederlanders is een paspoort verplicht. Voor Belgen is het mogelijk om 



met een identiteitskaart te reizen als je minder dan 30 dagen in Egypte verblijft 
en een extra pasfoto meeneemt voor het verkrijgen van je visum. Natuurlijk is 
het handiger als je een reispas hebt waar je meteen je visum in kan plakken.  

Verzekeringen:  

We adviseren alle deelnemers om een goede reis en annuleringsverzekering af te sluiten 
met dekking in Egypte.  

En noteer best ook het telefoonnummer voor medische assistentie in het buitenland van je 
Zorgkas/ Ziektekostenverzekering.  

Geld  

Aangezien veel kosten inclusief zijn tijdens deze reis, zal je niet veel Egyptisch cash geld 
nodig hebben. Maar zowel voor wat fooien als kleinigheden/ souvenirs kan het wel handig 
zijn om wat Egyptische ponden op zak te hebben.  Er zijn wel veel banken op het vliegveld 
in Cairo (voor de paspoortcontrole) waar je euro's kan wisselen en ook een aantal 
bankautomaten (in de ruimte waar je je bagage van de band haalt) Op veel plekken in 
Egypte kun je ook betalen met euro's, maar de wisselkoers is dan soms niet zo gunstig.  

In Caïro zijn er ook heel veel banken en wisselkantoortjes, en bancontact is er ook op elke 

hoek, Deze kent soms wel een maximum bedrag dat je per dag mag opnemen. Zowel een 
gewone bankkaart Maestro als Visa en creditcard/ Master kun je in Cairo gebruiken.  

Belangrijk: Let er wel op dat als je je gewone bankkaart wil gebruiken (Maestro) je aan je 
bank in België/Nederland doorgeeft welke periode je buiten Europa zult zijn (dit kan vaak 
gemakkelijk via je bank app) Zodat zij deze kaart van de automatisch geprogrammeerde 
alleen binnen Europa bereik, naar Noord Afrika kunnen aanzetten en je zo geld kunt 
opnemen vanuit Egypte. 
 
Inentingen:  

Bij verblijf in Egypte korter dan 3 maanden zijn geen speciale inentingen verplicht.  
De gebruikelijke inentingen als DTP, BMR en hepatitis A zijn aanbevolen.  

 

Tips voor langer verblijf in Cairo:  

Indien je besluit om buiten de groepsreis om een aantal dagen langer in Caïro te verblijven 

kunnen we je een heel aantal tips meegeven. Laat het zeker weten als je hier interesse in 

hebt. Je reist deze extra dagen zelfstandig en we spreken een plek en tijd af waar we elkaar 

ontmoeten om samen aan de groepsreis te starten. 

 

Wat neem je mee?  

De lokale woestijnbewoners, de bedoeïenen hebben niet veel nodig en leven met wat er 

voorhanden is.  Omdat we tijdens deze reis een beetje van het bedoeïenen leven willen 

proeven, willen we jullie vragen om vooral noodzakelijke dingen mee te nemen. We 

adviseren je een handzame (kleine) plooibare weekendtas mee te nemen voor de dagen in 

de woestijn. Dus liever geen harde koffers, dit is erg onpraktisch in de jeeps. Er is de 

mogelijkheid om een gedeelte van je bagage, die je niet nodig hebt in de woestijn, in het 

hotel in het dorp achter te laten.   

 



Egypte is voornamelijk islamitisch en de oase Bahariya is erg traditioneel. Zo lopen alle 

vrouwen hier in Abija en met Nigaab, een doek die het gezicht verbergt en alleen ruimte laat 

voor de ogen. In Cairo leven de modernere Egyptenaren en daar lopen de vrouwen ook in 

een broek of zonder hoofddoek. De mannen dragen gewone westerse kleding of een 

galabeya, een lang kleed dat los om het lichaam valt, ideaal voor het warme weer en de 
mannen uit de oase dragen een tulband op hun hoofd.  

Voel je vrij om je te kleden zoals je wil, maar uit respect voor de lokale bevolking en cultuur 
en ook voor je eigen gevoel (als je niet te veel bekeken wil worden) willen we je vragen om 
hier rekening mee te houden en je kledingkeuze hier op af te stemmen. Denk hierbij voor de 
vrouwen aan een blouse met lange of halflange mouw en rok of losse broek. Dit is ook het 
meest comfortabel voor reizen in de woestijn.  

 

Paklijst:  

● Lekker zittende kleding (t- shirts en katoenen broeken of lange rok)  

● Blouse met lange mouwen  

● Warme trui en sokken voor de koude nachten in de woestijn.  

● Lekker zittende dichte schoenen/ sneakers 

● Sandalen/ slippers  

● Handdoek voor de dagen in de woestijn.  

● Toiletspullen  

● Muggenmelk voor in de oase (in de woestijn zijn er geen muggen).  

● Zonnebrandcrème/ zonnebril/ eventueel zonnehoed/pet  

● Zaklamp (voor in de woestijn)  

● Fototoestel en eventueel extra batterijen/ accu/oplader  

● 25 euro visumkosten, op het vliegveld van Caïro te voldoen.  

● Paspoort dat nog minimaal 6 maanden geldig is op datum van terugkeer en kopieën 

(digitaal of op papier) van paspoort en reis en annuleringsverzekeringspapieren, 
telefoonnummer/pasje van je ziektekostenverzekering.  

● Vliegtickets  

● Pinpas en/of credit card  

Eventueel:  
● Vochtige doekjes (op veel openbare plaatsen in Egypte is er geen toiletpapier, 
Egyptenaren gebruikten hun linkerhand en water;) in de hotels zal je wel toiletpapier 
aantreffen.  

● Telefoon en oplader  

● Zwemkleding voor een ‘duik’ in de warmwaterbronnen.  

● Slaapzak, wij voorzien matjes en basic slaapzakken voor in de woestijn, maar als je liever je 
eigen slaapzak gebruikt kun je die natuurlijk meenemen.  

● Boek/ dagboek  

● Indien nodig: medicatie, lenzen, bril en oordopjes.  

● Muziekinstrument, teken en/of schrijfmateriaal. 

Houd er rekening mee dat er in de oase geen grote winkels zijn, basisproducten zijn wel 
verkrijgbaar. Mensen met een speciaal dieet nemen best wat voorraad mee of informeer van 
te voren even bij ons of het eten van je wensen te verkrijgen is.  

Moslims drinken geen alcohol, alcohol is wel verkrijgbaar in Cairo, maar de prijs en smaak 
zijn niet zo voordelig. Alcohol is in de oase moeilijk te verkrijgen. 


	Annulering door Inside Nature:

